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Iconen van Groningen

Barbie

“Hé, een echte Barbie!”

Normaal gesproken reageren de
vriendinnen niet snel op zo’n spontane
uitroep. Vandaag wel. Een zonnige
zondagmiddag in de Poelestraat.

Ze vragen hem hoe het komt dat hij in
een rolstoel zit.

Motorongeluk. Aankomende oktober is
dat 20 jaar geleden. Twee maanden lag
hij in coma. Hij heeft opnieuw moeten
leren spreken. “Ik vind het leuk om met
jullie te praten”, vervolgt de man.

De brunette suggereert dat hij zijn
openingszin nog zou kunnen
perfectioneren. Hij heeft er vandaag
succes mee, maar ze verwacht niet dat
de gemiddelde Groningse positief
reageert op de Barbie-uitroep. De man
antwoordt: “Jij bent best slim, he.”

Zijn blik gaat weer naar Barbie. “Wat
een prachtige tanden heb je!”, zegt hij
vol bewondering. Met de trots van
iemand die jarenlange orthodontische
behandelingen heeft gehad, toont ze
hem haar stralende lach. Even waant ze
zich in de zevende hemel. Ze staat echter
al snel weer met beide benen op de
grond nu het zijn beurt is om advies te
geven:

“Wel goed je tanden poetsen. Ik ben heel
eerlijk en het is dat ik het zie. Die ene
hoektand: die is een beetje geel.”



